
 

 

91/94 ModZ 

OVER WET EN RECHTVAARDIGHEID 
 

Marsilio Ficino groet de voortreffelijke Lorenzo de' Medici. 

 

Als ik me goed herinner, heb ik ene Lorenzo op 7 maart bij zijn terugkeer uit 

Pisa naar Florence beloofd te schrijven, zodra hij weer naar Pisa zou gaan. 

Meestal schrijf ik mijn vrienden omdat ik dat graag wil, maar nu moet ik wel; 

men dient zijn beloften na te komen, want belofte maakt schuld. Ge krijgt dus 

een brief die in overeenstemming is met wet en rechtvaardigheid. Laat ik het 

preciezer formuleren: wat ik wil doen, dat moet ik ook doen, krachtens de wet 

der liefde, en wat ik moet doen, dat wil ik ook doen, uit liefde voor de wet. 

Ontvang dus vandaag een brief die in overeenstemming is met de 

rechtvaardigheid en met mijn vrije wil. Nu staat het niemand vrij om de eigen 

wil af te scheiden van de rechtvaardigheid, of de rechtvaardigheid af te scheiden 

van de eigen wil en onder vrienden past zoiets al helemaal niet. En dus, 

Marsilio, moet je aan de Medici iets schrijven en je wilt het ook. Maar wat dan? 

Op welke inspiratie vertrouw je? O Rechtvaardigheid, heil der mensen, 

koningin der wereld, eens hebt ge me gezegd dat ik moet schrijven en nu vraag 

ik u wát ik moet schrijven. Maak dat ik met uw hulp blijmoedig de belofte kan 

inlossen die ik indertijd op uw bevel zo gaarne heb gedaan. 

De goddelijke wet,1 waardoor het universum in stand wordt gehouden en 

wordt bestuurd, ontsteekt het niet te doven licht van de natuurlijke wet, zodra 

onze geest wordt geschapen. Deze wet is de toetssteen van goed en kwaad. Aan 

deze natuurlijke wet, die een vonk is van de goddelijke wet, ontspringt weer de 

geschreven wet, die de straling is van deze vonk. Dit drietal, de goddelijke wet, 

de natuurlijke wet en de geschreven wet, leert ieder individu wat 

rechtvaardigheid nu is. Daarom is er voor overtreders van de wet nauwelijks 

meer ruimte om hun totale onwetendheid aan te voeren als excuus voor hun 

misstappen. 

Voorwaar, deze drie lichtbakens tonen het innerlijke oog dat de 

rechtvaardigheid niets is dan een bepaalde gerichtheid van de wil, waarbij deze 

zo is geleid en zo wordt bestuurd door de rede, dat zij zich voorneemt slechts te 

handelen zoals God, de natuur en de gemeenschap dat voorschrijven, zonder 

afgeleid te worden door voorkeur of afkeer. De wet die door God wordt 

voorgeschreven, geeft tot doel ons ertoe te bewegen alles terug te geven aan 

Hem van Wie we alles ontvangen hebben; dus alle scherpzinnigheid, iedere 

wens, alle daadkracht, elke verdienste. En wat leert de natuurlijke wet ons 

anders dan dat wij geld ondergeschikt moeten maken aan het lichaam, het 

lichaam ondergeschikt aan de geest, de geest ondergeschikt aan de rede en de 

rede ondergeschikt aan God? 



De menselijke wet tenslotte schijnt ons te manen dat geen enkel mens mag 

vergeten dat hij een onlosmakelijk deel is van de mensheid,2 en dat wij dus het 

vaderland horen te beschouwen als één lichaam3 dat al haar burgers omvat, 

waarbij de burgers de ledematen zijn. Daarom zal men unaniem van oordeel 

zijn dat de rechtvaardige mens God vereert als zijn Vader en Meester, met een 

toewijding die haar gelijke niet kent. Wanneer zo iemand door iets wordt 

getroffen of in beroering gebracht, zal hij zich zorgvuldig beheersen; hij zal de 

mensen liefhebben als zijn eigen broeders. Zichzelf heeft hij lief in God en de 

mensen in zichzelf. Hij blijft zijn vertrouwen stellen in God in plaats van in zijn 

eigen kracht. Hij brengt niet alleen zichzelf, maar ook vele anderen in zijn 

omgeving ertoe een godvruchtig leven te leiden. 

 

Het is dus de taak van een rechtvaardig mens ieder te geven wat hem 

toekomt:4 de meerderen eerbied en achting, de gelijken vriendschap en 

ondergeschikten hulp en raad. Verder dient hij, als hij een openbaar ambt 

bekleedt, altijd de wet te beschouwen als iets dat door God is gegeven. Hij mag 

zich nimmer boven de wet stellen, maar moet een trouw vertolker en dienaar5 

zijn van de wet. Bij de toepassing ervan moet hij vergrijpen billijk en 

gelijkmoedig bestraffen. Zonder afgunst moet hij deugdzaamheid evenredig 

belonen. Hij moet niet aan zijn eigen belangen denken, maar aan die van de 

gemeenschap, en hij mag niet uitsluitend op eigen inzicht vertrouwen, maar 

moet steeds vrome en ervaren ouderen raadplegen. Dit laatste mag hij nooit 

vergeten. Leg dus dat hoogmoedige en opgeblazen gezicht af, gij, aan wie de 

Heerser over landen en zeeën de beschikking heeft verleend over leven en dood. 

De angst die ge uw minderen inboezemt, die angst zal van hogerhand ook u 

treffen, want iedere autoriteit is onderworpen aan een hogere autoriteit.6 Nu is 

duidelijk genoeg gezegd wat rechtvaardigheid inhoudt, wie rechtvaardig is en 

wat plicht is. 

 

Hoe belangrijk de vrucht van rechtvaardig handelen is, is nu wel duidelijk. 

Immers, bij goede zowel als slechte mensen kan geen huis, geen gemeenschap, 

geen leger, geen economie het stellen zonder een rechtvaardige verdeling, die 

gebaseerd is op verdienste. Dit principe is zo essentieel voor de structuur van 

het universum dat het voortbestaan daarvan afhankelijk is. Het belang ervan 

voor het leven van de mens kan niet sterk genoeg worden benadrukt. Als de 

mensen zich niet aan dit principe houden, zullen ze elkaar in een gemeenschap 

binnen de kortste keren afmaken, en als ze zich afzonderen, worden ze stuk 

voor stuk door de wilde beesten verscheurd. 

 

O Gij, eeuwige band van het menselijke geslacht. 

O Gij, krachtigste medicijn voor onze kwalen. 

O Gij, gemeenschappelijke ziel van onze gemeenschap. 

 



Leven in Rechtvaardigheid is gezegend leven, leven in Rechtvaardigheid is 

hemels leven. Moeder en koningin van het Gouden Tijdperk, Astrea,7 verheven 

als Gij zijt, gezeten op de troon der sterren, maar toch ook gevestigd in het 

aardse: wij smeken U, Godin, laat ons niet, ellendig als we zijn, tot het ijzeren 

Tijdperk afglijden. Blijf aanwezig, zo bidden wij U, hemelse Godin, blijf 

aanwezig in de geest van de mensen, burgers in Uw hemelse koninkrijk, zodat 

wij het hemelse leven in het heden zo goed mogelijk kunnen navolgen, om het 

later ten volle te mogen ervaren. 

 

 

Vaarwel 

 


