
Kerstweek Oxerhof 2023

door Christl
Derde kerstdag kwamen we, mijn zoon Gijs en ik, Christl, samen aan op de Oxerhof. Als
relatief nieuwkomers, 10 jaar geleden waren we ook 2 x bij de gezinsweek geweest, gingen
wij voor de herhaling. Zelf was ik op zoek naar meditatie en bezinning. Gijs had op school
bij het vak filosofie al veel geleerd, maar de concrete/praktische invulling ervan, daar was hij
wel in geïnteresseerd. We hebben ons ondergedompeld tijdens de kerstweek op een
prachtige plek om goed gezelschap voor elkaar te zijn en daarvan te genieten. Zo stond
het mooi in de flyer verwoord.

Samen met een groep van bijna 40 personen hebben we met elkaar de kerstweek
vormgegeven. De jongste deelnemer was 6 jaar, en de oudste 73 jaar. Een mooie
gemêleerde groep van alleen gaanden, koppels, oma met kleinzoon en (grote) families.

Helemaal aan het begin werden er een paar taken verdeeld. Bij de taak van “gastvrouw”
dacht ik: “Dit kan ik wel”. Hier meld ik mij wel voor aan.

We hebben een mooie en inspirerende week met elkaar gehad. Vanaf de vroege ochtend,
tot de late avond waren er activiteiten te doen. Mooie inspirerende studie- en
meditatiemomenten, maar ook ontspannende en gezellige activiteiten. Van heel Oxerhof
bakt, biodanza dansen, een beauty verwenmoment, georganiseerd door Benthe en Marijn,
waar René, als enige man heel stoer aan mee heeft gedaan, tot een pub quiz of samen
weerwolven spelen. Ook was er de mogelijkheid om bij het theater een labyrint te lopen.
De yoga lessen van Monique vielen bij velen in goede en stramme aarde. De kinderen
hebben o.a. gevoetbald, geknutseld en gekleurd.

Er is een mooiere en passender verwoording van het begrip werktijd vastgesteld.
De zorg voor elkaar momenten. 
We hebben goede ervaringen opgedaan met de tafels in het koetshuis niet langer in
groepjes neer te zetten maar in een U vorm. Dit gaf veel verbinding.

Er zijn heerlijke maaltijden bereid. Met speciale dank aan de familie de Vries, zij hebben –
ieder op zijn/haar eigen manier - hier een hele positieve bijdrage aan geleverd.

De laatste avond hebben we een spetterende bonte avond met elkaar vormgegeven. Van
pianospel van Oliver ( 6 jaar ), Harry die zijn liefde voor de elektrische gitaar met ons
deelde tot mooie overwegingen. De bonte avond werd afgesloten met een mooie
vuurwerkshow van Bauke. De chips en andere lekkernijen vielen zeker bij de kinderen goed
in de smaak.

Mijn rol als gastvrouw bleek in de praktijk toch wel heel wat meer in te houden dan dat ik
vooraf had bedacht/kunnen bedenken. Het bleek meer dan “een welkom heten en kopje
koffie/thee aanbieden” te zijn. Zonder een gedegen inwerkprogramma, was het voor mij
een hele klus om iedereen in het koetshuis aan te sturen zodat op het juiste moment de
maaltijd op tafel stond. Het was wel een stressvolle ervaring voor mij. Al kreeg ik terug dat
ik er met een grote smile op mijn gezicht bij stond. Waardevolle feedback waar ik verder
over kan filosoferen.

Terugkijkend is het helemaal gelukt om op deze mooie manier 2023 af te sluiten en
opgeladen met nieuwe fijne energie 2024 te starten.

De kerstweek heeft mij zo geïnspireerd dat ik opnieuw de introductiecursus ga doen. De
kennis van 10 jaar geleden is helemaal weggezakt.

Het is fijn dat het nu ook online kan, aangezien ik niet standaard de beschikking heb over
een auto was het anders voor mij niet mogelijk geweest om aan de cursus mee te doen.

Bedankt Maarten en Ingrid voor jullie fantastische organisatie van deze kerstweek 2023.
We kijken nu al uit naar kerst 2024 

Christl

Verslag van een 17 jarige deelnemer:

door Gijs

Mijn moeder vroeg of ik voor deze kerstweek mee wilde gaan naar de Oxerhof en daar
heb ik toen ja op gezegd omdat er wat leeftijdsgenoten van mij bij waren. Daar eenmaal
aangekomen nam ik de taak van de vlag heisen en binnenhalen op mij en veel andere
taken in de tijd van de zorg voor elkaar.

Ook werd aan mij gevraagd of ik weerwolven wilde begeleiden en of ik samen met Jason
en Nancy (de 2 leeftijdsgenoten) iets voor de vrijdag avond wilde organiseren, wat een
pubquiz is geworden. Omdat er veel tijd tussendoor was die je zelf in kon vullen was er
een goede mogelijkheid om dat lekker rustig aan te doen.

Ik heb veel geleerd in deze week, dat begon bij de les van de openingsdag die ik nog
herkende van mijn filosofie lessen op school. Wat gij niet wil dat u geschiedt doe dat ook de
ander niet, en geef wat je wilt ontvangen. Dit had ik al op school gehad van de filosoof
Emmanuel Kant, die er om bekend staat dat hij zijn ideeën van de oosterse filosofie (waar
de school van praktische filosofie voornamelijk over gaat) heeft gestolen.

Dit maakte mij ook erg enthousiast om in de ochtenden van 7 uur tot half 8 mee te doen
aan de les, waar ik nog meer heb geleerd over mijzelf.

Door heel erg actief mee te doen in de groep voelde ik mij ook heel erg op mijn gemak.
Wat nog verbeterd werd door mijn contract met Jason (wij zijn allebei 17 jaar) omdat ik
daarmee erg gezellig contact had en nog steeds heb.

Tijdens de meditatie in de middag heeft Maarten een gewaarwordings-moment
georganiseerd, dat was een erg fijn moment om tot jezelf te komen en daarna daar nog
even over te kletsen.

De zorg voor elkaar was voor mij ook helemaal niet iets wat ik zag als iets zwaars of zo.
Eten koken vind ik eigenlijk best leuk waardoor elke keer eten maken meer voelde als een
leuke activiteit ipv een klusje.

Het niet gebruiken van de mobiel was voor mij ook geen probleem, ik heb het
voornamelijk gebruikt voor dingen die juist te maken hadden met het samenzijn en samen
dingen doen.

Ik wil iedereen bedanken voor deze week, vooral de familie de Vries voor deze leuke week
en natuurlijk Maarten en Ingrid voor de goede leiding en de interessante lessen.

Gijs 

Lichtfeest 2023

Van twee naar EEN

Aan onze groep werd gevraagd of wij dit jaar het kerstfeest voor Vestiging Amsterdam, 
samen met de School voor Filosofie wilden gaan vorm geven.

In een feeëriek verlichte zaal, van het Zonnehuis in Amsterdam werd dit feest op 20 
december gehouden.

Studenten van de SvpF en de studenten van de SvF/Instituut Vedische studies, kwamen 
hier bijeen om dit feest te vieren.

De ceremoniemeester vertelde over het thema dat wij voor deze avond gekozen hadden: 
Van Twee naar EEN. Het symboliseert enerzijds “de Advaita” en anderzijds dat het voor 
het eerst sinds lange tijd is dat studenten van beide scholen weer bij elkaar komen.

In de aansluitende lezing van de heer Cor Smit, onze Schoolleider, vertelde hij hoe 
ontroerd hij was dat we na de splitsing zo'n 20 jaar geleden, die veel leed gaf, nu zo mooi 
samen mochten zijn.Het proces van naar elkaar toegroeien is al enige tijd bezig, maar dat 
gaat allemaal over de vorm, en waar wij voor gaan, heeft geen vorm, en wordt soms
“Bewustzijn”, "Licht van Bewustzijn”, of "DAT” genoemd. Ook haalde de heer Smit een 
uitspraak van Guru Dev aan waarin deze zei: “Er is pas sprake van vrede, wanneer mensen 
hun woede, jaloezie en hebzucht hebben overwonnen”. Wij kunnen deze aspecten zien en 
ernaar handelen.

Na de lezing vervolgde het programma zich met harpspel van Esther Jansen, met muziek 
die de eenwording voelbaar maakte. We mochten drie maal van de mooie harpklanken 
genieten. Daarna kwam er een prachtig gedicht over het Lichtfeest in de Indiase traditie, 
door Karuna de Jong met daarop volgend een muzikale uitvoering van Sitar (Siddharta 
Krishna) en Tabla( Ted de Jong) die de eenwording en het licht in de muziek vorm wisten te 
geven.

In het “ontmoetingsspel” konden de studenten in tweetallen, aan de hand van een kaart 
die op hun stoel lag, aangeven wat zij in die kaart zagen over het thema van eenwording. 
En vervolgens vertelden zij elkaar, wat dat met henzelf te maken had.

In de lezing van de heer van Doorn ( School voor Filosofie/Vedische studies) memoreerde 
hij, dat “Alle licht van de sterren komt”, en hoe hij eens bij een bezoek aan een 
observatorium in absolute duisternis, hunkerde naar “Het Licht” Ook vertelde hij dat de 
positie van Saturnus 30 jaar geleden, precies hetzelfde was als nu, en dat dat de 
mogelijkheid gaf om weer van Twee naar EEN te gaan.

Er volgde nog een mooie Sanskriet recitatie over “Het LIcht ” en het Vredesgebed.

De bijeenkomst werd afgesloten met een canon (Als alles duister is..) o.l.v Dorothy 
Schreurs. De canon symboliseerde dat de stemmen van beide scholen in elkaar op zouden 
gaan. “EEN” worden.

Aankondiging Cosmic Choir op de Oxerhof o.l.v. Gaiea Sanskrit

Iets heel bijzonders gaat er dit jaar op de Oxerhof gebeuren en jij bent uitgenodigd!

Op zaterdag 29 juni zullen alle Cosmic choirs van over de hele wereld bij elkaar komen om
samen mantra’s te zingen in het Sanskriet. Het grote Cosmic choir concert onder leiding
van Gaiea Sanskrit.

Met deze oproep schreef Gaiea Sanskrit alle koren aan:
“Let’s gather together, and let our hearts resound in song and share this beauty with all”

Het Cosmic Choir is opgericht door Gaiea Sanskrit om de schoonheid van het Sanskriet
door muziek te delen. Afgelopen half jaar hebben studenten van School o.l.v. Judith van
Dril de mantra’s leren zingen. Zij zijn erbij, kom je ook?
Save the date!
Boek hier je ticket voor het concert door op de link te klikken en zegt het voort!
De link naar het Cosmic Choir Concert | Praktische filosofie

Benieuwd naar de eerdere optredens van het Cosmic Choir? Klik op de volgende link.
Gaiea and the Cosmic Choir 

De drie beproevingen

Ingezonden stuk door Steven van der Lee

Onder de titel “Drie Beproevingen“ schrijft Freek de Jong (FdJ) in zijn boekje Losse
Nummers (pocketuitgave 1992) een absurdistisch kort verhaal. Het gaat over een rijke
zakenman die genoeg heeft van de schijnwereld en met een zeer zwijgzame piloot op weg
gaat naar de zuidpool. Na een noodlanding en ontberingen te hebben doorstaan, zijn zij
stervende en stelt de zakenman zichzelf de vragen:
- Waarom moeten wij ons al deze ontberingen getroosten? Wat is de betekenis van alle
lijden?
De zwijgzame piloot probeert tijdens het sterven een briefje te geven aan de zakenman
maar dit briefje vervliegt in de wind.
Hier stopt FdJ met het verhaal en rondt het subliem af d.m.v. een zeer korte schets van 2
andere situaties, waar dat briefje blijft en wat erop staat. Hij gaat hiermee terug naar de
kern. Op één kant van het briefje staat de tekst, als antwoord op de vragen van de
zakenman:
- Maybe this is all meant to try us out.
(Wat er op de andere kant staat moet U zelf gaan lezen.)(Verfrissend en verrassend).
Tot zover FdJ.
Nu is FdJ een cabaretier, niet bij een ieder geliefd, maar deze tekst heeft wel degelijk een
filosofische ondergrond. Want word ik niet dagelijks uitgedaagd en is het inderdaad
allemaal niet om mij uit te proberen? Hoe ga ik als persoon, van binnen, om met mijn
dagelijks portie klein en groot leed?

Ik dacht bij dit verhaal aan twee gelegenheden.
De eerste na een mail-correspondentie met A. In deze korte correspondentie haalde ik in
het algemeen de huidige oorlogen in de wereld aan. De wedervraag van A. kwam binnen
en zette mij op mijn plaats, een voltreffer van jewelste:
- maar hoe staat het met de “oorlog” in jouzelf???
Alsof er gezegd werd: hou je daar eerst mee bezig, want daar kan je eventueel wat aan
doen. Ga eens naar binnen, wat zijn jouw oorlogen. Waar worstel jij mee?
De tweede gelegenheid was bij een van de laatste lessen op school. Mijn mentor bracht
het (onbevestigd) citaat van Guru Dev (sept.45) in, om te lezen/bespreken.
Kern van dit citaat (naar mijn mening)
“Echte overwinning is dat, waarna er nooit meer een ommekeer kan zijn. Niemand kan
zichzelf voor altijd een winnaar noemen door alleen maar een externe vijand te
verpletteren, omdat zulke vijanden weer kunnen opstaan. Een echte overwinning wordt
behaald door de interne vijanden onder controle te krijgen. Controle over de inwendige
vijanden is daarom de enige manier om de uitwendige vijanden voor altijd te overwinnen,
want we moeten in gedachten houden dat het onze eigen inwendige vijanden zijn die de
uitwendige vijanden creëren. Deze innerlijke vijanden zijn: ambitie, woede, hebzucht, valse
gehechtheid, ijdelheid en jaloezie”.

Zijn al deze dagelijkse terugkerende zaken, zoals de oorlog in mijzelf, mijn innerlijke
vijanden, niet bedoeld om mij te leren hiermee om te gaan. Guru Dev zegt in dit citaat:
“laat de vijand een gelegenheid hebben om toe te slaan, maar laat hem merken dat hij dat
niet kan doen omdat hij jou er te sterk voor vindt.” Ik begreep deze zin niet, en om eerlijk
te zijn nog steeds niet helemaal. Wat mij wel uitgelegd werd en ik wel voel van binnen is
dat je je innerlijke vijanden (zoals boven genoemd) VOOR moet zijn.

Ik moet er beducht op zijn dat ze kunnen toeslaan. Als ze toeslaan ben je eigenlijk al te
laat. Dus ik moet leren ze voor zijn. Als ik in de spiegel kijk en ik moet erkennen dat ik
woedend ben geweest (of een andere vijand) dan heb ik al een strijd geleverd. Misschien is
dit allemaal bedoeld om mij uit te proberen. Daarom is het praktische van deze school zo
belangrijk, naast onze dagelijkse leerschool. Waarschijnlijk zitten we ons hele leven “op
school”. 

Online verbonden

Een aantal studenten van de online groep ontmoetten elkaar een tijdje geleden tijdens de
F-dag.

We troffen elkaar voor het eerst op de Oxerhof “Jeetje, wat ben jij lang” en “Wat leuk om je
eens een hand te kunnen geven”, “het voelt meteen vertrouwd en toch ook wat onwennig”
Een aantal studenten van de online groep ontmoetten elkaar een tijdje geleden tijdens de
F-dag.

Mijn naam is Judith van Dril en samen met Yolande Troost hebben we afgelopen semester
een groep van 13 studenten les mogen geven. Het is een groep waarvan het grootste deel
al drie jaar verbonden is met School en ook geïnitieerd is. Vanuit alle hoeken van
Nederland (en verder) treffen we elkaar elke woensdagavond in ons Zoom-lokaal. Van
Sneek tot Oud-Beijerland, Varsseveld tot zelfs Zwitserland. Tot vorig jaar hadden we ook
een student uit Bogotá die kon meedoen want de tijdzones waren gunstig, precies in haar
lunchpauze kon ze bij ons aansluiten. Ook de leeftijd loopt uiteen; de één studeert nog de
ander is gepensioneerd en alles ertussenin.

Als assistent-tutor maakte ik drie jaar geleden kennis met de online lesgroep en het
lesgeven. Bart Vermeulen was toen de tutor. Het was een uitkomst online les geven, geen
reistijd op de les avond, waardoor er precies genoeg ruimte was om onze kindjes op bed
te leggen.

Het lesgeven was voor ons nieuw; inhoudelijk en praktisch. Veel vragen kwamen op: Hoe
assisteer je bij een online groep? Hoeveel van de lesstof behandel je in een les? Hoe zorg
je voor voldoende interactie met de studenten en voldoende afwisseling? Stapje bij beetje
werden wij vaardiger en begon het zijn weg te vinden met naast de lesstof, break-out
rooms voor bijv. een tweegesprek of samen het huiswerk bespreken, luisterfragmenten,
stukje film over Shane Mulhall, een esthetica oefening met potlood en papier etc. Er bleek
een heleboel mogelijk en er ontstond een hechte groep, écht verbonden, samen op
zelfonderzoek; naar de stilte en wijsheid in onszelf.

Het lesgeven en assisteren heeft mij laten ervaren hoe en waarom dienstbaarheid werkt.
Zoals Ingrid Geertsma zo mooi schreef in het laatste Linked-in bericht van de School voor
Praktisch filosofie: “Dienstbaarheid vergroot ons gevoel van welzijn en geluk. Door ons in te
zetten voor anderen, ontstaat er een gevoel van verbondenheid en zingeving dat verder
gaat dan onze individuele takenlijst.” En zo voelt het ook, te delen vanuit overvloed.

Hieronder een paar quotes van wat studenten over de online cursus schreven:

“Ik kijk elke week uit naar de les. Ik vind het fijn om kennis op te doen, ervaringen uit te
wisselen, met elkaar te mediteren, te filosoferen en te inspireren. Ik ben twee keer op de
Oxerhof geweest en heb toen medecursisten ontmoet. Een mooie en bijzondere ervaring.
Je leert elkaar ook online kennen. Het voelde goed toen wij elkaar zagen......vertrouwd.”
Margot

“Zo fijn om vanuit de eigen omgeving contact met elkaar te maken. Geen reistijd en de
deur niet uit hoeven 's avonds. Ik vergelijk het wel eens met een flashmob. Op een
afgesproken tijd zitten we allemaal achter ons scherm. En daarna gaat ieder weer zijn
eigen weg. Verspreid over heel Nederland. Echt heel bijzonder.” Geertje 

“Ondanks dat alles digitaal is voel ik regelmatig een echte verbinding en wordt ook
regelmatig echt geraakt. Ik had dat niet verwacht bij online-lessen. Voor mij zijn de lessen
toch wel een vast moment, een soort ankertje tijdens de werkweek. Dit moment helpt
weer even stil te staan en met gelijkgestemden een verbinding te voelen.” Henk

Deze gevorderde online filosofiegroep staat open voor nieuwe studenten of mediterende
(oud-)studenten. Meld je aan of zegt het voort. Mail naar
anneluus.hiemstra@praktischefilosofie.org

P.S. De eerst volgende online introductiecursus start op 6 maart. P.S.2 Aangezien er nog
tutoren gezocht worden, kan je je ook als tutor voor de online groep aanmelden. 

Marsilio Ficino raakt het hart

door de vestiging Den Haag

Eén van de Brieven van Marsilio Ficino heeft als thema ‘het juiste doel van liefde is
toepassing’ en precies dat mochten de cursisten van de Haagse vestiging recentelijk
ondergaan. Niemand minder dan de Amsterdamse tutor mevr. Jos van der Weijden bracht
op zaterdag 30 september jl. een bezoek aan de Haagse vestiging om via een lezing dat
thema hartstochtelijk over te brengen. En die toepasbaarheid werd direct bewaarheid
zoals bleek uit de saamhorigheid die tijdens de overdracht ontstond. Hoe mooi is dat!

Zoals Ficino zo treffend beschrijft: ”Het gestelde doel van liefde is haar toepassing. Alleen
hij/zij zal het gestelde doel in het spreken en schrijven in acht nemen, die zich voordien in
het denken aan dit doel heeft gehouden. Want hij/zij die in de geest heeft gezien wat ware
schoonheid is en wat geen ware schoonheid is maar slechts een afspiegeling ervan, zeg ik,
zal het gestelde doel in het denken bewaren”.

Het samenzijn via, en dankzij, de lezing van mevr. Jos van der Weijden, op de sinds dit
semester voor het eerst in gebruik genomen rustieke lokatie aan de Rietzangerlaan in Den
Haag, heeft de Haagse harten geraakt en even sneller doen kloppen.

Zoals Ficino zijn brief over dit thema begint, zo eindigt dit bericht met de quote: ”Alle
mensen hebben lief, mensen, zeg ik, want wie niemand liefheeft is geen mens”. Dan is het
een prachtige constatering dat die lezing door veel mensen werd bezocht. 

Namens de projectgroep marketing en communicatie

Door Ingrid Geertsma

Beste mede-studenten, Ook al lijkt het niet zo filosofisch om je wakende slaap door te
brengen met scrollen op social media, er is ook iets prachtigs beschikbaar... Nieuwsgierig?
Neem het niet aan, verwonder je en onderzoek. Op LinkedIn, het netwerk voor
professionals, kun je jezelf als student of tutor aanmelden bij de bedrijfspagina van school.
Dan verschijnt het in je opleiding of werkervaring met logo en al. Maar vooral door je
commentaar op een post, maak je bij jouw netwerk bekend dat we er zijn en wat het je
brengt. Gemiddeld 2 keer per maand plaatsen we een post met inspiratie en tips.
https://www.linkedin.com/company/school-voor-praktische-filosofie-en-spiritualiteit/ 

Op Facebook hebben we bijna 3 duizend volgers, een geweldige kans om potentiële
studenten te werven. Maar de interactie op onze berichten is nog klein. We zouden het
enorm waarderen als je ook jouw Faceboekvrienden attendeert op de mogelijkheden om
een cursus te volgen. Dus zodra je een bericht ziet, of kijk elke week zelf even geef een like
 . Ook onze specials - online aanbod, retraite weken voor niet studenten en lezingen maken
we bekend op Facebook. Wordt dus ook volger van de facebookpagina van school en
reageer op de posts. https://www.facebook.com/svpfs 

Klik eens op de Instagram link in dit bericht en ontdek hoe je het waardevolle van onze
school kunt delen. Voor het voortbestaan van het bijzonder hoogwaardige aanbod is
aanwas van nieuwe studenten noodzakelijk. Help mee vooral de jongere doelgroep (40-
jaar) bekend te maken met de school door een bericht te liken (  geven).
https://www.instagram.com/schoolvoorpraktischefilosofie/ 

Wil je echt inhoudelijk geïnspireerd worden dan raden we je aan de school in Engeland te
volgen op YouTube. Je bepaald zelf welke video's je bekijkt en als je je abonneert, krijg je
bericht wanneer er iets nieuws op staat. https://www.youtube.com/user/Philosophycourse

Wat draag jij bij aan het verspreiden van de methode voor zelfontwikkeling en meer
wijsheid in de wereld? 

Voor in de agenda

- 6 maart, start nieuwe online introductiecursus filosofie
- zaterdag 29 juni 19.00 uur, Cosmic Choir concert op de Oxerhof

Volgende nieuwsbrieven & meer

Wil je iets inzenden voor de volgende nieuwsbrief? Of heb je een mooie quote, een
prachtig tekstje voor op social media? Wil je een activiteit onder de aandacht brengen?
Stuur dan een berichtje naar nieuwsbrief@praktischefilosofie.org 

Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen, geef dit dan aan bij uw tutor.

http://www.praktischefilosofie.org/
https://www.praktischefilosofie.nl/service-page/cosmic-choir-concert?category=78a0a052-4c55-4b36-b7b1-3a4e4fe1bd65&referral=service_list_widget
http://www.gaieaandthecosmicchoir.com/
mailto:anneluus.hiemstra@praktischefilosofie.org?subject=onlinefilosofielessen
https://www.linkedin.com/company/school-voor-praktische-filosofie-en-spiritualiteit/
https://www.facebook.com/svpfs
https://www.instagram.com/schoolvoorpraktischefilosofie/
https://www.youtube.com/user/Philosophycourse
mailto:nieuwsbrief@praktischefilosofie.org?subject=voorindenieuwsbrief
https://www.facebook.com/svpfs
https://www.linkedin.com/company/school-voor-praktische-filosofie-en-spiritualiteit/
https://www.instagram.com/praktische_filosofie_jongeren/

