
 
 

2.47 
DE WENS NAAR WRAAK IS NIETS ANDERS                                                              

DAN DE ACCEPTATIE VAN EEN ANDER ONRECHT 
 
Marsilio Ficino spreekt tot iemand die geen onrecht kan verdragen. 
 
U bent bedroefd, mijn vriend, omdat u onrecht aangedaan zou zijn. Het blijkt 
echter dat niet zozeer sprake is van onrecht omdat iemand u kwaad heeft 
gedaan, maar omdat u dacht dat er achter zijn handelingen kwade bedoelingen 
zaten. Voor een slecht mens veranderen inderdaad alle dingen ten kwade, zelfs 
de goede. Voor een goed mens veranderen alle dingen uiteindelijk ten goede, 
zelfs de dingen die negatief lijken. 
 

Zint u op wraak? Ik waarschuw u ernstig, pas op. Als u wraakgevoelens gaat 
koesteren, zal u een tweede en derde keer onrecht aangedaan worden en door 
uw wens een ander te vernietigen vernietigt u uzelf. Bijen die getart worden, 
steken bij de geringste aanleiding, en door te steken verliezen zij hun leven. 
Uiteraard vraag ik u niet, alles geheel te vergeten. Maar misschien is het de 
moeite waard uzelf deze dingen in herinnering te brengen om een volgende keer 
op uw hoede te zijn voor kwaadwillende. 

 
Wie onrecht is aangedaan zal meestal niet vergeven. Maar ik vraag u te 

vergeven om verdere moeilijkheden te voorkomen, want anders zult ge steeds 
opnieuw geschaad worden. Weet dat ieder mens noodzakelijkerwijs wordt 
achtervolgd door zijn eigen kwaad. Zoals rijkdom niets onberoerd laat, zo laat 
de natuur niets onbeschadigd, en zo laat God niets ongestraft. 
 


